
waar is
de BABY?

een zoekboek
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Kijk, kwetterparkieten.
Wat zitten ze hoog.

Die prachtige kleuren –
net een regenboog.

Zo druk aan de fladder.
Zie jij wat ik zie?

Bij één van de vogels
zit een baby-parkiet.



Diep in de zee,
waar het stil is en blauw,

zingen de orka’s –
voor mij of voor jou?

Nee, voor een kalfje –
die kleine is moe.

Het is een slaapliedje,
zijn oogjes gaan toe. 


